
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 18 januari 2026 om 09:30 in de Nieuwe Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Psalm 124 (Oude Berijming) 

1 Dat Israel nu zegge, blij van geest: 

Indien de HEER, die bij ons is geweest, 

Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan, 

Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd, 

Niet had gered, wij waren lang vergaan. 

 

4 W' ontkwamen haast des vogelvangers net, 

Den lozen strik, tot ons bederf gezet: 

De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. 

De HEER is ons tot hulp op ons gebed 

Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 118 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Laat iedereen Gods goedheid prijzen 

 zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 

 Laat Israël Hem eer bewijzen: 

 'Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.' 

 Herhaal het zingend, priesterkoren: 

 'Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.' 

 Als je de HEER dient, laat het horen: 

 'Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.' 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 73 (De Nieuwe Psalmberijming) 

1 Gods volk kan op zijn liefde aan. 

 Hij helpt wie op zijn wegen gaan. 

 Toch ben ik bijna uitgegleden, 

 want ik was boos en ontevreden. 

 Ik keek met afgunst naar het lot 

 van hen die leven zonder God. 

 Zij zijn gezond en eten goed, 

 terwijl een ander lijden moet. 

7 Wie heb ik in het hier en nu 

 en in de hemel buiten U? 

 Geen ander kan mij vreugde geven 

 U bent de liefde van mijn leven. 

 Al zou mijn lichaam ook vergaan, 

 U bent de rots van mijn bestaan. 

 U biedt mij troost en veiligheid 

 U bent mijn God, nu en altijd. 



  

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Johannes 3 vers 22 - 36 De Bruidegom en Zijn vriend 
22 Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met hen en doopte. 
23 Maar ook Johannes doopte in Enon bij Salim, omdat daar veel water was; en de mensen kwamen daar 

en werden gedoopt, 
24 want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. 
25 Er ontstond dan een woordenstrijd vanuit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. 
26 En zij gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, Hij Die bij u was aan de overkant van de 

Jordaan, van Wie u getuigenis gaf, zie, Hij doopt en allen komen bij Hem. 
27 Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. 
28 U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen 

uitgezonden. 
29 Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij staat en hem hoort, 

verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. 
30 Hij moet meer worden, maar ik minder. 
31 Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit 

de hemel komt, is boven allen. 
32 En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij, en Zijn getuigenis neemt niemand aan. 
33 Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. 
34 Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder 

maat. 
35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 
36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet 

zien, maar de toorn van God blijft op hem. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 468 (Laat de kind'ren tot Mij komen) 

1 Laat de kind'ren tot Mij komen, 

alle, alle kind'ren. 

Laat de kind'ren tot Mij komen, 

niemand mag ze hind'ren. 

Want de poorten van mijn rijk 

staan voor kind'ren open. 

Laat ze allen groot en klein 

bij Mij binnen lopen. 

 

2 Laat de mensen tot Mij komen 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen, 

houdt ze toch niet tegen! 

Want de poorten van mijn rijk 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk 

bij Mij binnen lopen. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 284 (Laat me in U blijven, groeien, bloeien) 

1 Laat me_in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 

Uw kracht moet in mij overvloeien, 

of 'k ben een wis verderf gewijd. 

Doorstroom, beziel en zegen mij, 

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 



 

Prediking 

 

Zingen: Op Toonhoogte 264 (Wees mijn verlangen) 

1 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht 

wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

 

2 Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

U als mijn Vader en ik als uw kind 

dat in uw armen geborgenheid vindt. 

 

3 Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 

Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 

4 Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

bij U te wonen is al wat ik wens, 

met als beloning dat ik op U lijk 

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

5 Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

als ik daar kom in het licht van uw zon, 

stralend van vreugde, ) 

getooid als een bruid, ) 2x 

gaat mijn verlangen  ) 

nog meer naar U uit. ) 

  

Zingen: Psalm 121 (Oude Berijming) 

4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'. 

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' U heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden. 

 

Zingen: Op Toonhoogte 162 (Nederlands) (Overvloedig geef ik u) 

1 Overvloedig geef Ik u 

zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u. 

Ga en deel mijn liefde uit 

vrede zij u. 

Overvloedig geef Ik u 

zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u. 

Ga en deel mijn liefde uit 

vrede zij u. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 146 (Oude Berijming) 



3 Zalig hij, die in dit leven, 

Jacobs God ter hulpe heeft 

Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft 

Die zijn hoop, In 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den HEER, zijn God. 

 

Zegen 

 

 


